
 

 

 

Nellie, Marjan, Ludolf, Gretha, Sieberen  
en  Pieta 
Samen met Anja, Anjo en Lyda .  

 

 



VRIJDAG 25 juni  

Hoera het is zover, we gaan op vakantie, naar Losser.  
We gaan een weekje terug in de tijd.
We vertrekken vanaf de Buitenplaats, de nieuwe locatie van Tendens. 
 

         
 
Marjan gaat mee vanaf Arnhem, gezellig.  
 

 
 
Snel naar Veenendaal, de volgende stop. Daar stappen 3 vrolijke dames in, 
Gretha, Nellie en onze oudste koningin Pieta. 
Het is best wel een hele lange rit naar Losser, maar we eten een boterham en 
kletsen wat over de omgeving en met elkaar.  
We zijn er net voor 3 uur.  



Snel brengen we de koffers naar binnen en bekijken het huis. Mooi hoor.  
Grote boerderij.  
 

 
 
 

                   
 



   
 
We kijken wie waar gaat slapen en pakken onze bagage uit.   

 

 
 
Koffie zetten en …daar komen de 2 mannen binnen, Ludolf en Sieberen. 
Gezellig kennis gemaakt en koffie met een koekje erbij.   
Anja gaat samen met iedereen de bedden opmaken.  
Anjo gaat naar de supermarkt samen met Nellie en Ludolf. Heel veel 
boodschappen doen. 
 
 
 

 



               
De kota 
 
Daarna lekker een drankje buiten, want oh wat boffen we met het weer.  
 

 
 
We eten vanavond macaroni die Anja lekker thuis al gemaakt heeft, lekker 
makkelijk. 
Vanillevla met aardbeien en slagroom toe. mmmm. 
Tijdens “de Voice” gezellig een drankje drinken met een chipje erbij.  
Daarna vlug naar bed.  
Oh wat zijn we moe van de reis en de eerste dag. 



ZATERDAG 26 juni  

 
Allemaal lekker geslapen, de eerste nacht.  
Voor sommige een beetje wennen, zo’n eerste nacht in een vreemd bed.  
Maar iedereen zit vrolijk aan het ontbijt. 
Het is alweer lekker warm, dus we ontbijten in de tuin.  
 
Daarna gaan we naar de boerenmarkt in Losser.  
Daaroverheen gelopen, het is meer een creatieve markt, met veel schilderijtjes 
en handwerk.   
Sieberen heeft het erg naar zijn zin en knoopt met verschillende mensen een 
praatje aan over hun kunstwerken.  
 
 
 
Dan hebben we wel  zin in koffie, 
dus naar een terrasje.  
Lekker kopje koffie en  
de mannen nemen cola. 
 
 
 
 

 
 
We willen wel kaartjes versturen, dus snel naar de Bruna om kaarten en 
postzegels te kopen.  

 



Marjan koopt er wel 24, en Sieberen geen 1. Die koopt lekker een Story voor 
zichzelf. 
 
Gretha ziet een mooie rode jurk,  
die wil ze wel passen.  
Hij staat haar heel mooi, dus ze koopt hem.  
 
We krijgen trek en hebben wel zin in een frietje.  
We vinden een terrasje in de schaduw en 
ze hebben daar zelfs glutenvrije friet  
en frikandel. 
Dat is smikkelen… 
 
Er willen een paar gaan rusten  
dus we besluiten terug te gaan naar  
het Borghuis, 
 

       
 
Lekker in de tuin.  
Ineens gaan we zingen. Gretha kent alle liedjes.  
Van “Daar bij de waterkant”, “in de bus van Bussum naar Naarden”, en nog 
veel meer.  
We hebben veel plezier. 
 

 



       
 
We nemen er een frisdrankje bij en een knabbeltje, wat hebben we het leuk. 
Marjan wil graag de tour de France kijken. Dus zij zit lekker binnen , het is 
vakantie. Dus je mag doen wat je wil 
 
Anjo en Anja maken broodjes met knakworst en een fruitsalade toe voor de 
nodige vitamientjes. 
Na het eten gaan we wandelen over het terrein, maar we lopen steeds in een 
rondje. Er zijn meisjes aan het volleyballen met leuke muziek. Gaan we even 
kijken. Gezellig hoor! 

                                           
 

Na de koffie hebben we memorie gedaan en libelle’s gelezen .  
En sommige lusten graag een advocaatje met slagroom.  
En dan is het alweer bedtijd. Ludolf 123. 123.  
We weten nu dat Ludolf graag telt voordat hij naar bed gaat. 



ZONDAG 27 juni  
 

Het is zondag, we mogen uitslapen.  
Maar iedereen is er toch wel om 9.30 uit.  
Daarna een echt zondags ontbijtje met een croissantje.  
 
We hebben bedacht om vandaag naar Ootmarsum te gaan.  
Het is nog niet zo warm en daar is een echt openluchtmuseum met allemaal 
ouderwetse boerderijen  en voorwerpen. 
 

 
 
In Ootmarsum aangekomen gaan we alles goed bekijken.   
 

      



 
Er is een ouderwetse bedstee en  
Marjan vraagt zich af hoe het is om  
daar in te liggen.  
Anja legt uit dat de mensen vroeger  
rechtop zaten omdat ze bang waren  
om te gaan liggen. 
Nellie gaat voor een kar staan,  
zoals een paard vroeger de kar trok. 
Er zijn filmpjes over vroeger. Erg leuk. 
 
Het wordt nu wel erg warm en  
we gaan koffiedrinken in het  
restaurant van het museum, met iets  
lekkers erbij. 
Gelukkig hebben ze ook een glutenvrij gebakje voor Pieta.  
Mmmm . 
 

 
 
We hebben nog wel zin om Ootmarsum te bekijken, dus we gaan het museum 
dorp in, (zo heet het, omdat er heel veel oude huisjes staan). 
 
Het is wel heel erg warm geworden.  
                                                                                                                                                                           

 



                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pieta en Gretha blijven voor de kerk op hun rollator zitten, in de schaduw, 
 naast een mooie vijver met allemaal beelden van otters. 
De anderen gaan de kerk in, waar een tentoonstelling is van schilderijen met 
olifanten.  
Vooral Sieberen vindt dat heel erg leuk, omdat hij zelf ook veel schildert. 
Na nog even naar twee zingende meisjes te kijken, gaan we richting de bus 
wandelen. Want het wordt steeds warmer.  
We krijgen een lekker ijsje van Anja, omdat zij vandaag naar huis gaat. 
 
Als we terug zijn bij de boerderij zijn, gaat Anja haar spullen pakken en komt 
haar man haar halen.  We zwaaien Anja uit.  Daaaag , wat jammer dat je gaat. 
En heel veel beterschap. 
 
Anjo doet snel wat pizza’s in de oven, want het voetballen begint zo.  
Nederland - Tsjechië, de EK.   
 

 

 



                                           
 
Anjo heeft alles oranje versiert in de kamer. 
Dan gaat Anjo even snel naar de bushalte want Lyda komt. Zij komt in de plaats 
van Anja.  
We maken kennis met Lyda, eten nog wat pizza, en kijken de voetbalwedstijd 
met z’n allen. 
 

     
 
 



 
 

 
 
Helaas verliest Nederland met 2-0, en moeten ze naar huis.  
Wij gelukkig nog niet. 
We drinken wat, met een chipje erbij en kletsen wat. 
En dan is het alweer bedtijd.  
Ondanks de teleurstelling, Slaap lekker!! 



MAANDAG 28 juni 

 
Vandaag gaan we er een rustig dagje van maken.  
Rond een uur of acht uur beginnen we wakker te worden. Als bijna iedereen is 
aangekleed , gaan we in de tuin ontbijten. Ludolf is nog niet wakker en als we 
bijna klaar zijn komt hij ook gezellig in de tuin om te ontbijten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De ontbijtboel is opgeruimd en de was zit 
in de wasmachine. Tijd voor koffie! 
Tijdens de koffie bespreken we wat we  
vanavond willen eten.  
 

 
Spinazie heeft de voorkeur van bijna iedereen. Verder zijn er een aantal voor 
sla.  
Nu kunnen we een boodschappenlijst maken om vanmiddag te doen. 
Na de lunch, een boterham met een roerei. Heerlijk , mmmm. 
Gaan Nellie en Anjo boodschappen doen. 
 

 

 



Er wordt gerust, en natuurlijk de “tour de France”  gekeken. 
 

 
 libelle’s gelezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 getekend en gekleurd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vogels gespot. 
 
 

 

 

 

 

 



Dan komen Nellie en Anjo met de boodschappen.  
De boodschappen zijn opgeruimd. 
Nu willen we nog wel even naar de (kinder)boerderij.  
We overleggen of we gaan lopen of met de bus.  
We besluiten dat het de bus wordt, gelukkig maar, want het is toch verder weg 
dan we denken. De( kinder)boerderij is klein. Maar het is wel leuk om er te zijn.  
 

 
 
De schapen waren eigenlijk al in de schaapskooi, maar ze komen gelijk naar 
buiten om ons bééé, bééé gedag te zeggen. 
 

   
 



Er zijn ezels en paardjes 
 

       
 
We geven de konijnen brood wat we hebben meegenomen.  
 

       
 

     



    
      
Ook de vissen vergeten we natuurlijk niet.  
 

 
 

 
 



Terug in het Borghuis gaan we iets drinken met wat lekkers erbij. 
 
Als avond eten gaan we dus spinazie  
eten, heerlijk met een kippenpootje,  
ei en natuurlijk gekookte aardappelen.  
Als  toetje een ouderwetse vlaflip. 
Het regent jammer genoeg, 
dus eten we in de keuken. 
Ook gezellig! 
 
 

    
 

 
 
’s Avonds kijken we gezellig met zijn allen goede tijden slechte tijden.  
Ook wordt er een spelletje memorie gespeeld. 
Dan is het voor vandaag wel genoeg, en zoeken we ons bed op. Slaap lekker!!! 

 



DINSDAG 29 juni 
 
Goedemorgen allemaal. 
Vandaag weer een nieuwe  
vakantiedag.  
We beginnen met een ontbijtje,  
het is weer droog,  
dus eten we in de tuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het ontbijt gaan we naar Oldenzaal.  
 

 
 

Souvenirs te kopen, een kopje koffie te drinken en het stadje bekijken.  
Daar komt, jammer genoeg niets van terecht, want het regent. Dus van 
uitgebreid winkelen komt ook niets terecht.   

 



Wel gaan we natuurlijk nog een lekker kopje koffie drinken. 
 

  
 

    
 

’s Middags bij de boerderij doen we weer rustig aan. Het is natuurlijk wel 
vakantie. 
Er wordt dus gerust, tour de France gekeken, 
gewandeld en vogels gespot. 
 

   

 
Anjo gaat even informeren voor 

de lunch van morgen. 

 



    
 
Na het eten komen er drie accordeonisten.  
We gaan in de Kota zitten, drinken daar gezellig koffie.  
 

    
 
Na de koffie gaat Marjan binnen GTST kijken. 
 

      



Wij zingen met de accordeonisten mee.  
De meeste nummers kennen we, maar met een paar Duitse liederen weten we 
het even niet. Dat mag de pret niet drukken en we gaan gewoon de polonaise 
doen. 
Gretha en Nellie hebben een mooie tekening gemaakt voor de accordeonisten, 
waar ze erg blij mee zijn. 
 

 
 
Dan is het alweer tijd om een borreltje te drinken en te gaan slapen.  
 

 

 

 

 

                                                                                 
 



WOENSDAG 30 juni  

 
We zijn vroeg op, want het is de dag van de …..huifkartocht.   
Tijdens het ontbijt komt er ineens een bezoeker binnen. Het is iemand van de 
gemeente die denkt dat wij in het vakantiehuis wonen, we moeten daar erg om 
lachen.  
We  verdelen meteen de taken.  
Sieberen  - hoofd Technische dienst,  
Nellie  - hoofd huishouding,  
Gretha  - is van de muziek,  
Ludolf  - de huisarts,  
Marjan  - de sportlerares,  
Pieta   - de koningin.  
En Lyda en Anjo zijn de gasten. 
We hebben er erg veel plezier om, maar de man van de belasting gaat er snel 
vandoor. 
We smeren  broodjes voor de lunch en iedereen krijgt een pakje drinken mee . 
En we hebben nog een tasje met extra drinken en dropjes mee. 
Allemaal in de bus en daar gaan we. 
Het is wel veel kouder dan gisteren, maar het dus droog. 
Al snel zijn we bij De Luts in De Lutte en de huifkar en de paardjes staan al 
klaar. 
 

 



         
 

We horen dat de paarden Felix en Arnika er zin in hebben en we vertrekken 
precies om 11 uur.  
Ojee het tasje met drinken en dropjes zijn we vergeten, nouja, jammer dan. 
We hebben gelukkig zelf onze broodjes mee. 
We zingen  “in een rijtuigje” en Theo, de koetsier vind dat erg leuk. 
Later rijden we wat rond, wat zijn het leuke bospaadjes. 
Dan krijgen we een beetje trek en we stoppen bij een Arboretum, een bos.  
We moeten een paadje aflopen en dan zien we picknickbankjes onder een 
overkapping. Dat komt goed uit, want het regent ineens weer.  
We eten onze broodjes, en zitten gezellig even. 
 

 
 
 
 
 
      
 

                                          

 

 



          
 

Na een half uurtje gaan we weer in de huifkar, op weg naar De Lutte. We 
stoppen nog even voor een ijsje midden in het dorp. En dan rijden we terug 
naar de stal.  
Jammer, maar nog even Felix en Arnika aaien en op de foto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



We hebben nog tijd en gaan even terug zodat iedereen kan rusten of de Tour 
kijken. 
 
Om half 5 vertrekken we naar het pannenkoekenhuis in Enschede. 
We krijgen eerst een voorafje. 
 

        
 

dan een heerlijke pannenkoek 
 

 
 



     
 

    
 
                                                  
en dan een heel lekker toetje. Sommige nemen een dame blanche of ijs met 
kersen ……. 
ohoh wat is dit heerlijk. En natuurlijk drinken we er frisdrank bij. 
 
We zitten helemaal vol en gaan naar het Borghuis terug. 
Net op tijd voor GTST. Oh wat is het spannend.  
Na de koffie en limonade of een advocaatje gaan we lekker moe naar bed.  
Slaap lekker en tot morgen. 

 
 
 



DONDERDAG  1 juli  

 
Iedereen mag vandaag uitslapen en ontbijten wanneer je wil, want het is 
alweer de laatste echte vakantiedag.  
Toch zijn er een paar vroeg op, maar we ontbijten gezellig in pyjama en doen 
kalm aan. 
Om half 12 vertrekken we naar Oldenzaal.  
Hier gaan  we uit eten.  
Nu in de middag, dat heet dus lunchen.  
Dat komt heel goed uit, want het regent heel hard. 
Op weg naar het restaurant, Markt 19 heet het, worden we wel een beetje nat. 
Maar dat is snel vergeten als we lekker binnen zitten. 
 

 
 

We krijgen eerst koffie, dan kunnen we kiezen tussen champignonsoep of 

uiensoep. 

  

 



En dan kunnen we kiezen of we een broodje, een wrap of een uitsmijter willen. 
Dat is mooi, voor ieder wat lekkers.  
We nemen nog een frisdrank. 
Het eten is lekker. 
 

 
 

Als we klaar zijn, is het droog, gelukkig. 
 

 
                                                                             
 

 



 
Mooie oude huizen en een prachtige tuin.  
 

 
Daar nemen we ons toetje nog. Koffie of een ijsje. 

 

 



‘s Avonds hebben we een heerlijke borrelplank met veel, lekkere dingen.  
Een bietensalade, gevulde eieren, knakworstjes en nog veel meer.  
Echt de laatste avond. 
 

 
 

 
Lyda en Anjo hebben nog een lied gemaakt en Nellie en Gretha maken een 
mooie tekening voor de mevrouw van het Borghuis 



Daar is Gretha, uit Wageningen 
Van de Crocusstraat 
Kent alle liedjes uit haar hoofd, 
ze weet hoe alles gaat 
Maar ze mag nooit meer krabben aan een puistje 
Want dat is niet goed 
Als ze dan wakker wordt, zit alles onder het bloed 
 
Daar is Sieberen uit Drachten 
Onze lachebek. 
Vind veel vrouwen heel erg mooi 
En vogeltjes te gek 
Zit graag met zijn verrekijker te spieden op een stoel 
Ziet veel mooie dingen, maar vliegtuigen is zijn doel 
 
Ludolf is een echte fries, woont in het mooie Leek 
Drinkt en eet heel graag en langzaam 
Tijd heeft hij heel veel. 
Hij telt heel graag van 123, en wij tellen wel mee 
Maar soms hebben we geen zin meer en trekken hem van de plee 
 
Nelly is een grote hulp, ze helpt ons reuze mee 
Ze wandelt graag en ook heel veel , 
En wij willen best mee 
Ze komt uit Purmerend , dat hoor je 
En winkelt ook wel goed 
ze koopt heel leuke dingen 
dat doe je heel erg goed 
 
Pieta is onze koningin, de oudste van het stel 
vind de omgeving heel erg mooi 
en amuseert zich wel. 
ze lust wel graag een advocaatje, en een knabbel erbij 
en eet met alle plezier , en ook nog glutenvrij 
 
Marjan is onze sportfanaat,  
ze kijkt heel graag tv 
Voetballen en Tour de France en wij kijken soms mee 
ze weet alles van gtst en Ludo en Janine 
ze kan het ook mooi vertellen, als wij het niet hebben gezien 
 
Lyda is onze invalkracht en maakt ons heel erg blij 
toen Anja ging kwam zij meteen en voelde zich heel vrij. 
samen met Anjo zorgen ze goed en het is gezellig hier 
Ze doen soms wel gek maar dat geeft niks 
we hebben veel plezier.                                                  BEDANKT VOOR DE LEUKE WEEK! 

               LYDA EN ANJO 



VRIJDAG 2 juli  
 

Vandaag is het zover.  
Onze heerlijke vakantieweek zit er op. 
De koffers zijn gepakt. 
 

     
 
Nellie gooit nog de laatste zakken met vuil weg. 
 

 



 
 
Tijd om weer naar huis te gaan. 
 
Ludolf en Sieberen worden bij de boerderij opgehaald. 
Wij gaan naar Veenendaal.  
Daar worden Pieta en Nellie opgehaald. 
Marjan en Gretha gaan mee tot Arnhem. 
 
 
Volgens ons heeft iedereen een fijne vakantie gehad! 
Misschien tot een  volgend keer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

SIEBEREN MARJAN GRETHA 

PIETA NELLIE LUDOLF 


